Op maandag 26 april 1993 werd
in de kliniek van Bonheiden

onze medebroeder

Mgr. Pierre Frans Lehaen

salesiaan van Don Bosco
ere-bisschop van Sakania (Zaire)
in Gods liefde opgenomen



Mgr. Pierre Frans LEHAEN

* Hij werd geboren te Neerpelt op 17 januari 1908

* Eerste professie als salesiaan op 29.8.1925
* Priesterwijding te Rome op 30.7.1933
* 1935-46 Missionaris in Zaire (Belgisch Kongo)

%

1946-52 Provinciaal Overste voor Belgi€ en Kongo
* 1953-59 Tweede vertrek naar Zaire

*

12.2.59 Benoeming tot Apostolisch Vicaris van Sakania
en titelvoerend bisschop van Hyllarima

* 31.5.59 Bisschopswijding in de kathedraal te Kafubu

1960-73 Bisschop van Sakania

*

* 10.7.73 Verzoek om ontslag aanvaard door Paus Paulus VI
en vertrek uit Zaire
1973-93 Op rust te Neerpelt en te Boortmeerbeek

*

* 26.4.93 Overleden in de kliniek te Bonheiden



Homilie bij de Uitvaart van Mgr. Frans LEHAEN

Het is een christelijke gedachte dat God een plan heeft met
ieder mens. Het leven neemt dikwijls wendingen die niemand
voorziet, die niemand verwacht.

Toen Pierre Frans Lehaen op 17 januari 1908 in Neerpelt
geboren werd, zullen zijn ouders niet verwacht hebben dat hij
eens bisschop zou worden en na zijn terugkeer uit de missie
nog 20 jdar in zijn geboortestreek zou wonen, temidden van
zijn talrijke familie. 15 kinderen telde de familie Lehaen; 4
stierven zeer jong; 8 huwden; 2 werden als Frans missionaris,
1 als missionaris van de Afrikaanse Missies, en Jozef, salesi-
aan van Don Bosco als de overleden bisschop; hij stierf in
1989 en werd vanuit deze zelfde kerk begraven.

Jong, 18 jaar oud, trad Frans in het noviciaat. In 1925 legde
hij zijn eerste geloften af. Hij was een begaafde jongeman,
want hij werd naar Rome gestuurd voor zijn theologische
studies; en op 30 juli 1933 werd hij priester gewijd in de Sint-
Ignatiuskerk te Rome. Belgi€ en Zaire vormden toen nog één
provincie van de salesiaanse Congregatie, en de jonge pries-
ter - hij was toen 27 jaar oud - vertrok in 1935 naar het
toenmalige Belgisch Congo. De omstandigheden zijn met de
jaren sterk veranderd, maar in die jaren dacht men bij het
vertrek van een missionaris aan hoe God eens tot Abraham
zei: "Trek weg uit uw land, uit uw stam en uit het huis van uw
vader, en ga naar het land dat Ik u tonen zal. Ik zal een groot
volk van u maken, u zegenen en uw naam beroemd maken,
zodat hij ten zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegent"
(Gen.12,1-3).



Alles achterlaten en op God vertrouwen. De missionaris Frans
Lehaen werkt in het harde missieland dat aan de zonen van
Don Bosco in het hart van Afrika is toevertrouwd. Het zijn de
zware oorlogsjaren. De pionier Mgr. Sak is apostolisch Vicaris
van Sakania.

Dan komt er een onverwachte wending in het leven van de
missionaris: Hij wordt Provinciaal Overste benoemd van de
salesianen van Belgi€¢ en Congo. Het zijn de jaren na de
oorlog; jaren van wederopbouw van het religieuze leven en
van het apostolaat van de zonen van Don Bosco: jeugdwerk
speciaal in de humaniora en het technisch onderwijs. Als de
zesjarige ambtsperiode voorbij is, gaat hij tetug naar de mis-
sie, naar Congo. Ook daar wijdt hij zich aan het onderwijs van
de jeugd en is steeds bereid tot priesterlijke dienst. Ook dan is
hij de dienaar van zijn Meester die trouw bidt en met grote
precisie zijn werk verticht.

Zes jaar later komt er weer een grote wending in zijn leven:
Hij wordt benoemd tot apostolisch vicaris van Sakania en
titelvoerend bisschop van Hyllarima. Hij wil gewijd worden
temidden van zijn mensen, en niet in Belgi€ zoals somnﬁgen
wensen. Op 31 mei 1959 vindt de wijding plaats in de kathe-
draal van de Kafubu. Wie de spontaneiteit van de Afrikaanse
mens kent, kan zich de vreugde en het feest voorstellen waar-
mee de wijding gepaard ging.

Enkele maanden later, op 10 november, wordt zijn vicariaat
verheven tot bisdom en wordt Mgr. Lehaen plaatselijk bis-
schop van Sakania. Op 16 juni 1960 wordt hij als zodanig
geinstalleerd. Dan rust op hem de taak het nieuwe bisdom
Sakania te organiseren. Een taak waarbij hem de gedane



studies te Rome goed van pas komen. In zijn werk was hij een
voorbeeld van stiptheid, zo getuigen medebroeders; stiptheid
ook in zijn gebedsleven en in de vervulling van de vele bis-
schoppelijke verplichtingen.

Intussen gaan de grote veranderingen in Afrika hun gang. De
onafhankelijkheid van Belgisch Congo brengt geen rust en
vooruitgang. De roep om Affricanisering wordt steeds luider.
Mgr.Lehaen voelt aan dat de tijd gekomen is om zijn taak
over te dragen aan de inlandse clerus. Die zullen hopelijk ook
beter de moeilijkheden die hij voorziet het hoofd kunnen
bieden. Met de edelmoedigheid die zijn hele leven kenmerkt,
biedt hij aan Paus Paulus VI zijn ontslag aan dat door de Paus
aanvaard wordt. Het zal hem toch veel gekost hebben zijn
bisdom te verlaten en naar Belgié terug te keren. Hij is nog
jong: 65 jaar. In Belgié is hij dienstbaar waar het gevraagd
wordt. In 1977 wordt hij rector van het rusthuis in zijn ge-
boortedorp.

Hij was zich goed bewust dat hij als bisschop de voornaamste
taak had Christus te prediken. Hij deed het met nauwkeurig-
heid die zijn hele werkzaamheid kenmerkte. Hij getuigde van
zijn Meester Jerzus Christus, van Zijn Persoon en Zijn leer.
Hoe heeft hij Petrus” optreden tot het zijne gemaakt.

In de eerste lezing hoorden wij: “Hij (Jezus) ging al weldoen-
de rond en genas allen die onder de macht van de duivel
stonden, want God was met Hem. En wij zijn getuigen van
alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan
heeft. Hem hebben ze aan het kruis geslagen en vermoord.
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten
verschijnen... Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken



en te getuigen dat Hij de door God aangestelde Rechter is
over levenden en doden. Van Hem leggen alle profeten het
getuigenis af dat ieder die in Hem gelooft, door Zijn naam
vergiffenis van zonden verkrijgt” (Hand.10,34-43).

75 jaar oud keert hij terug in de salesiaanse communiteit. Hij
komt wonen in de missieprocuur te Boortmeerbeek. In dat
salesiaanse huis, waar zovele missionarissen niet alleen hun
thuishaven hebben tijdens de rustperiodes in het vaderland,
maar dat ook het rusthuis is in ziekte en ouderdom, brengt hij
de laatste jaren van zijn leven door, bescheiden, teruggetrok-
ken, een man van gebed. Vooral die laatste jaren trekt hij met
zijn Meester mee als de leerlingen van Emmaiis. Hij kon
nadenken over alles wat er gebeurd was en gebeurde, vroeger
en nu. Hij had de tijd om tot God te bidden: “Blijf bij mij,
Heer, want het wordt avond, mijn leven loopt ten einde”.
Terwijl het volk Gods het mysterie van de verlossing gedenkt
en viert, is de Heer aan Zijn dienaar verschenen: Kom, trouwe
dienstknecht, en neem bezit van het Rijk dat voor je bereid is.
Moge Pierre Frans Lehaen, salesiaan, priester en bisschop,
rusten in vrede.

+ J.G.ter Schure
Bisschop van ’s Hertogenbosch
Boortmeerbeek, 4 mei 1993









