Op maandag 30 juni 2007
overleed in zijn missieland te Cuenca
onze medebroeder

Raoul D’Haene

salesiaan-priester van Don Bosco






D’Haene Raoul

Salesiaan-priester van Don Bosco

Hij werd 79 jaar.

Hij werd geboren in Bissegem op 16 juni 1928.

Hij legde de eerste professie af in Groot-Bijgaarden
op 02 september 1951.

Hij legde de eeuwige professie af in Cuenca (Ecuador)
op 01 augustus 1957.

Hij werd tot priester gewijd in Oud-Heverlee
op 06 mei 1962.

1950-1951 Groot-Bijgaarden noviciaat
1951-1954 Farnieres (Grand-Halleux) filosofie
1954-1955 Leuven student
verpleegkunde
1955-1956 Turijn oratorio
1956-1957 Méndez assistent
1957-1960 Bogota theologie (1-3)
1960-1961 Bomboiza assistent
1961-1962 Oud-Heverlee theologie
1962-2007 Ecuador missionaris

Hij was missionaris in Méndez, BomboizaYaupi,
Santiago en Taisha.

Hij overleed in Cuenca op 30 juni 2007.







Bij de afscheidsviering in de parochie Bissegem

Raoul werd op 16 juni 1928 in Bissegem, in de provincie West-
Vlaanderen (Belgi€) geboren als zoon van Jozef D’Haene en
Adriénne Lietaert. ’s Anderendaags werd hij gedoopt en hij
ontving het vormsel op 2 juni 1942. Zijn lagere studies deed
hij in zijn geboortedorp en beéindigde die in Kortrijk, op 22
oktober 1944. Daar deed hij het aspirantaat van 1944 tot
1950. Dat jaar zette hij de stap naar het noviciaat in Groot-
Bijgaarden.

Hij ontving de priestertoog op 13 november van hetzelfde
jaar en op 2 september 1951 sprak hij de eerste religieuze
geloften uit. Hij deed daarna twee jaar filosofie (1951-1953)
in Farnieres (Belgi€). Zijn eerste jaar stage liep hij in Leuven
en in Turijn in 1954-1955. In dat jaar reisde hij naar Ecuador
af met als bestemming de missie van Méndez-Cuchanza, waar
hij bleef tot 1957, het jaar waarin hij zijn eeuwige professie
uitsprak in Cuenca. Daarna reisde hij naar Bogota-Colombia
om er tussen 1958 en 1960 theologie te studeren. Het laatste
jaar deed hij in Oud-Heverlee, waar hij op 6 mei 1962 gewijd
werd. Hij keerde naar Ecuador terug en kreeg er als
bestemming de missie van Yaupi-Miazal (1963-1965); daarna
in Taisha (1965-1971); Santiago (1971-1976); Yaupi (1977-
2007).

Na een pijnlijke ziekte overleed hij in Cuenca op 20 juni
2007. Hij was 79 jaar oud, was 56 jaar geprofest en 45 jaar
priester.

Pater Raoul D’Haene heeft heel zijn leven het beste van
zichzelf gegeven als missionaris bij het volk van de Shuar. Hij
leerde hun taal, eigende zich hun gewoonten toe, leefde er
streng en sober. Hij maakte indruk door zijn eenvoud en zijn
eerlijkheid, zijn open en opgewekt karakter, zijn
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uitzonderlijke toewijding voor het Shuarvolk en zijn liefde
voor de gemeenschap. Zijn pastoraal werk bestond er
hoofdzakelijk in als een rondtrekkende missionaris regelmatig
en systematisch de Shuarstammen te gaan bezoeken. Het was
zijn levenswerk. Aan de gemeenschappen die hij bezocht gaf

hij als een broeder, meer dan een catechese, hij gaf een
levend getuigenis. Zijn mis als offer was zijn eigen dagelijkse
bewuste daad van opoffering.

Op 7 december 1995 heeft de Belgische regering hem, door
koning Albert Il zelf, gedecoreerd als “Ridder in de
Kroonorde”, als teken van erkentelijkheid voor de diensten
die hij bewezen had als Belgische missionaris in Ecuador.

Ik haal hier een van de getuigenissen aan over zijn leven.

“In deze wereld, waar vele plaatsen geconfronteerd worden
met de armoede, de ziekte, de honger, het ontbreken van
opvoeding, vindt men toch nog zeer uitzonderlijke personen,
met een groot hart voor de kleinen, met een onverwoestbaar
geloof en een wilskracht van helden, met als enig doel
(project) te dienen en zich ter beschikking te stellen van de
kleinen.

Zo was pater Raoul D’Haene. Zijn leven was een voorbeeld
voor ons allen, een held van onze moderne tijden, vooral
voor de jongeren aan wie hij met zijn voorbeeld niet alleen
een levensmodel gaf, maar ook hoop om de wereld te
veranderen” (Bolletino Salesiano).

Aan het eind van zijn leven, wanneer hij slachtoffer was van
de zware medische behandelingen, hoopte hij te sterven in
Miazal, te midden van zijn geliefde Shuars. De Heer nam hem
op in de eeuwige vreugde van de trouwe volgelingen en de
waardevolle apostelen van het evangelie voor de armen.




Homilie uitgesproken tijdens de afscheidsviering
in zijn missieland

Beminde broeders en zusters, Salesiaanse Familie,
missionarissen, beminde Mgr. Pedro Gabrielli,

Vandaag, dag van de Heer van het Leven, dag van glorie, is
onze broeder-missionaris Pater Raoul D’Haene opgewekt ten
leven.

Vergezeld van zijn zus Lucréce, van zijn vertrouwde vriendin
Greta en van zijn broeders salesianen P. Ambrosio, P. Pedro,
P. Pablo, uw directeur, en de procuur van Cuenca, omringd
door de genegenheid en de zorgen van Manuel, Martha en
Mariana, die niet alleen met ons werken, maar die ook een
deel zijn van onze salesiaanse en missionaire familie, zijn wij
hier samen met P. Raoul, ook wel Bosquito genoemd, die uw
leven deelde in de missie van Maizal.

Ik wil u bij dezen wat over zijn leven vertellen, opdat hij zo
in uw hart bewaard mag blijven.

Het is niet nodig te vertellen dat Raoul was als een helder
licht op de kandelaar.

Pater Raoul was zoon van Jozef D’Haene en Adriénne
(Lietaert), geboren in Belgié op 16 juni 1928. Hij leerde Don
Bosco kennen in zijn dorp en ging daar houden van diens
zending en charisma, zodat hij zelfs bij Don Bosco in het
klooster wou gaan. Daarvoor ging hij naar het kleinseminarie
in Kortrijk tussen 1944 en 1950; hij sprak er zijn eerste
professie uit op 2 september 1951; tijdens de periode van
tijdelijke geloften liep hij in zijn land stage in een oratorio
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en sloot ze af als missionaris in Méndez-Cuchanza en in
Bomboiza als internaatsopvoeder.

Hij kwam naar Ecuador in het jaar 1955 en heeft zijn eeuwige
professie uitgesproken in Cuenca op 1 augustus 1957. Hij
deed zijn theologiestudies in Bogota vanaf 1958 en keerde
naar zijn land terug om ze te beéindigen en het diaconaat en
het priesterschap te ontvangen op 6 mei 1962.

Hij heeft 56 jaar geleefd als zoon van Don Bosco, waarvan 45
jaar als priester en 52 jaar als toegewijd missionaris voor de
Shuar in Méndez, Bomboiza, Santiago en vooral op de
missieposten in Yaupi en Maizal, waar hij altijd met haast
probeerde terug te keren voor zijn dorpen, voor zijn volk,
voor zijn Shuarbroeders in het geloof.

Laten wij lof brengen aan de Heer dat hij ons Padre Raoul
heeft geschonken gedurende 52 jaar als missionaris in ons
vicariaat, omdat Jezus hem op een dag gevraagd heeft Hem
te volgen, met zijn leven, met zijn generositeit, met zijn
constant optimisme, om de zwakken en treurenden te
troosten. Geen moeite was hem te veel om naar de dorpen te
gaan, om er de blijde boodschap van Christus te verkondigen.
Zijn  grijs-witte baard gaf plechtigheid aan zijn
missionarisdoel, zijn stok, als ondersteunende uitdrukking van
wijsheid en het geloof van de grijsaard.

Zijn helderheid, uitdrukking van zijn gehechtheid aan het
Shuarvolk, met de figuur van de zon, wat zijn Shuarnaam
uitdrukte: ETSA, in werkelijkheid, als leerling en missionaris
van Jezus, als goede zoon van Don Bosco, was hij een zon,
een licht niet alleen voor het Shuarvolk, maar ook voor ons
allen die hem kenden en zijn leven deelden.

Zeker, het was niet pater Raoul die ervoor koos de Heer te
volgen, maar de Heer die hem koos en hem riep om hem te
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zenden. Pater Raoul geloofde in deze roep en beantwoordde
met overtuiging; en er ging niets boven deze navolging; niet
de gemakken van de welvaart, niet de meest heilige
gevoelens voor zijn familie, niet de verlangens van deze
wereld, niet de begeerte van het eigen leven.

Wanneer Christus hem riep, eiste die van hem dezelfde
beschikbaarheid die wij bewonderen in zijn apostelen “die

zichzelf ten volle gaven om Hem te volgen”.

Pater Raoul volgde Jezus, gisteren en vandaag, door een
houding aan te nemen van gegeven zijn, een houding van
persoonlijke onthouding en trouw zonder fantasietjes voor de
zaak van het Rijk Gods. Met vrijheid omdat “Christus ons
heeft bevrijd om vrije mensen te zijn”. Geroepen in vrijheid.
Hij was de dienaar, zoals Paulus zegt: “dienaar van de ene en
de andere met liefde”; een missionaris die leefde volgens “de
eisen van de Geest”.

Pater Raoul is vandaag de gezegende van God onze Vader, de
gezegende die de hand aan de ploeg sloeg en niet omzag.
Navolging is alleen maar mogelijk met een sterke
vastberadenheid en standvastigheid tot het einde toe.

Broeders, dit is de uitdaging en de les die onze pater Raoul
ons geeft, voorrang geven aan het rijk Gods in plaats van te
rekenen volgens andere belangen of compromissen. Wij
worden christenen, missionarissen, gelovige kinderen, in de
mate waarin we erin slagen Christus te volgen naar het
voorbeeld van zoveel broeders die ons zijn voorgegaan in het
geloof en in de radicale keuze voor het Rijk.




Pater Raoul, dank voor uw aanwezigheid en uw voorbeeld bij
ons, wij zullen nooit vergeten dat wij missionarissen nodig
hebben zoals jij die zoeken om de Kerk ingang te doen vinden
bij onze volkeren, die proberen arbeiders van het Rijk te zijn
bij hen die God niet kennen of te weinig kennen. Blijf Etsa
zijn - zon - licht voor ons vicariaat, voor het volk Shuar
Achuar. Blijf Etsa zijn voor uw salesiaanse broeders, in het
bijzonder voor de gemeenschap waarvan je zo gehouden hebt
Yaupi - Maizal.

Wij bevelen u aan in de armen van de Goede Herder, met de
welwillende blik van Don Bosco en onder de mantel van Maria
Hulp, de allerzuiverste van Macas.

Amen.









