


" Onrustig is ons hart,

tot het rust vindt in U™
(Auguslinus)

Dierbaar aandenken aan
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Guy BROECKX

Salesiaan-priester van Don Bosco
Zoon van Jozef Broeckx en Maria Huyghe

Hij werd in Turnhout geboren op 24 december 1952.
Eerste professie deed hij in Oud-Heverlee op 15 september 1985
en eeuwige op 30 september 1989.

Hij werd tot priester gewijd in Oud-Heverlee op 25 april 1992.
Van 1992 tot 2000 was hij werkzaam in de salesiaanse scholen
van Hechtel, St.-Pieters-Woluwe en Halle.

Van 2000 tot 2009 stond hij dienst van het bisdom Antwerpen
als leraar en in de pastoraal.

Van 2009 tot 2010 was hij in Boortmeerbeek voor revalidatie.
Hij overleed in het H. Hartziekenhuis van Lier op 26 januari 2010,
gesterkt door de sacramentele gebeden van de Kerk.



Ik sla mijn ogen op naar de bergen:
van welke berg komt mijn hulp?
Van God toch komt mijn hulp;

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Struikelen laat hij u niet;
sluimeren doet uw wachter niet.
Nee, hij die waakt over Israél
slaapt niet en sluimert niet in.
God is uw wachter, ja hij,
God de schaduw die u beschermt.
Bij dag zal de zon u niet steken
en de maan niet bij nacht.
God waakt tegen alle kwaad,
God zal over u waken.
Hij waakt over uw gaan en komen,
van nu tot in eeuwigheid.

(Ps 121 = KBS-vertaling 1982)

Voor uw gebeden en meeleven danken u van harte
de Salesianen van Don Bosco van de Missieprocuur
te Boortmeerbeek en de familie Broeckx en Huyghe.
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