Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

In dit gebed is van ons heengegaan
om te delen in de verrijzenis van de Heer

Gerard BOUBA

salesiaan-priester van Don Bosco

geboren te Eernegem op 30 juni 1912 wijdde hij zich aan de Heer als salesiaan van Don Bosco
door zijn eerste professie te Groot-Bijgaarden op 25 augustus 1932

en door zijn eeuwige professie te Oud-Heverlee op 1 juli 1938.

Op 5 januari 1941 werd hij te Oud-Heverlee tot priester gewijd.

Gedurende vele jaren was hij werkzaam in onze salesiaanse huizen als leraar, studieprefect,
directeur en rector van de kapel te Hechtel, Zwijnaarde, Kortrijk, Haacht, Halle
en Sint-Denijs-Westrem.

Hij overleed plotseling, maar in verbondenheid met de Heer in het RVT - H. Hart,
Budastraat 30 te Kortrijk op 12 mei 2001.

Dankbaar om dit salesiaans leven in dienst van God voor de mensen vragen U
samen met ons in gebed verenigd te zijn:

Piet PALMANS, provinciaal van de salesianen van Don Bosco,
de salesiaanse gemeenschap van Don Bosco - Gent,

de families BOUBA, ROELENS en WILLAERT,
de Zusters, het verplegend en verzorgend personeel en de bewoners van het

RVT - H. Hart te Kortrijk.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartliturgie in de kapel van Maria Hulp
van de Christenen (Don Bosco), Maaltemeers 78 te Sint-Denijs-Westrem,
op vrijdag 18 mei 2001 om 12.00 uur.

Daarna volgt de teraardebestelling op het kerkhof van Sint-Denijs-Westrem.

Begroeting in de kapel vanaf 11.30 uur.

Gedurende dertig achtereenvolgende dagen zal onze gemeenschap onze overleden
medebroeder Gerard in het bijzonder gedenken tijdens de viering van de eucharistie.

De overledene ligt opgebaard in het funerarium Cispa, Brugsesteenweg 583 te Gent-Mariakerke,
begroeting elke dag tussen 16.30 uur en 18.30 uur.

Rouwadres: Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde







