


Ik geloof dat ik zal verrijzen!

T

Onze hemelse Vader was zo goed mij terug
te roepen naar het hemelse Vaderhuis.

Eerwaarde Heer

Theophiel Bingé

Salesiaan-priester van Don Bosco

Geboren te Evergem op 24 juni 1920

Eerste professie op 2 september 1944

Eeuwige professie op 30 april 1949
Priesterwijding te Oud-Heverlee op 27 april 1952
Leraar-opvoeder in Kortrijk en Hechtel

van 1952 tot 1964

Onderpastoor te Hoboken van 1964 tot 1967
Onderpastoor te Beveren-Waas van 1967 tot 1975
Pastoor te Zele-Durmen van 1975 tot 1994

Op rust in de salesiaanse gemeenschappen

van St.-Denijs-Westrem en Hoboken

In het geloof van de verrezen Heer en gesterkt
door het sacrament van de zieken
overleden te Hoboken op 22 oktober 2000.



Vader, wij danken U met gans de familie
voor mijn uitverkiezing tot het priesterschap.

Vader, ik dank U voor het goede dat ik

met uw genade mocht verwezenlijken.

Ik dank mijn medebroeders in het priesterschap,
alle mensen en de jeugd voor hun medewerking.

Vader, ik vraag U vergiffenis voor
al mijn fouten en tekorten.

Ik vraag vergiffenis aan iedereen die ik,
onvrijwillig zou kunnen gekwetst hebben
of pijn zou hebben gedaan.

Vader, aanvaard mijn lijden en dood
voor al degenen die U verlaten hebben,
dat zij zich oprecht mogen bekeren.

Dierbaren, bid en zing in dit dankoffer,
dat de Heer mij genadig weze.

O.L.Vrouw, blijf uw priesters, kloosterlingen,
onze gezinnen en jeugd beschermen.

De familie en de salesianen van Don Bosco
danken u voor uw gebed en medeleven.



Begr. Cispa 114G, Gent-Mariakerke





