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Bij het vallen van de avond zei de Heer
laat ons oversteken naar de andere oever.

.1.
Gerard VANDERSTEEGEN

Salesiaan van Don Bosco

Hij werd geboren te Sint-Truiden op 27
november 1920. Hij trad binnen in de
congregatie van Don Bosco in september
1940, deed zijn eerste professie te Groot-
Bijgaarden op 24 september 1941. Zijn
geloften voor het leven sprak hij uit te
Oud-Heverlee op 28 juni 1947, werd er
priester gewijd op 6 mei 1951.

Hij was werkzaam in verschillende huizen
van Don Bosco : Sint-Denijs-Westrem,
Sint-Pieters-Woluwe, Luik, Hechtel,
Vremde, was onderpastoor in Jette,
pastoor in Klein-Gelmen.

Hij ging op rust in Genk en Hoboken.

Na het ontvangen van het sakrament der
zieken ging hij de eeuwigheid in op 14
februari 1997 in de Sint-Augustinuskliniek
te Wilrijk.



Een nieuwe wereld...

Hij houdt van mij

en elk geluid wordt nu muziek

elk woord van Hem een gedicht
een adembenemend mooi gedicht
dat zonder ritme, zonder pijn

als in een zucht gefluisterd wordt...
Hij riep me van voor de geboorte
Hij noemde mijn naam

herhaalde malen;

bij doop, communie, vergeving,
priesterschap, lijden en vreugde,

ik mocht Hem ontmoeten, menigmaal
Hij houdt van mij !

En nu pas begin ik echt te leven
herboren in Zijn eindeloze droom...
geen regendagen meer

maar een warmte-licht dat

alles beschijnt en het uit-eindelijke
werkelijkheid maakt :

De zin van het leven

nu beseffen :

HIJ HOUDT VAN MIJ !

Voor uw gebed, aanwezigheid en
woorden van troost danken U oprecht de
Salesianen van Don Bosco en de familie.








