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Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden,
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
Psalm 43

In deze hoopvolle gedachte is van ons heengegaan om
te delen in de Verrijzenis van de Heer

Carolus Ludovicus Van Vinck

SALESIAAN VAN DON BOSCO

ERE-SECRETARIS VAN DE KONINKLIJKE
OUD-LEERLINGENBOND DON BOSCO

geboren te Gent op 20 april 1899

trad in bij Don Bosco op 29 augustus 1917

deed zijn eerste professie op 7 september 1918
wijdde zich totaal aan de Heer op 20 augustus
1923 en overleed na een kortstondige ziekte,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving,
in de kliniek van Maria Middelares te Gent

op zondag 24 februari 1991.

Meester, wij hielden van je,

wie je kende waardeerde je vriendelijkheid,

je lach en je knapheid zonder pretentie.

We vinden geen woorden om het allemaal uit te
drukken; we danken God om je lang, eenvoudig en
voorbeeldig samen zijn onder ons.

Meester, je was een goed mens en salesiaan,

we herinneren ons niet dat je ooit iemand kwaad
hebt gedaan.

Je hield van de kinderén, de oud-leerlingen, de
medebroeders en je kon toch echt aanhankelijk zijn.
Je sloot nooit iemand uit, je ontweek nooit iemand.
Je was een blij salesiaan.

Je kon zelfs blij zijn als je geplaagd werd en terug-
plagen, ja, je deed het wel gevat en zonder te
kwetsen.



In alle opzichten, je was eén gelukkig salesiaan.
Meester, je was de goede broer voor de medebroe-
ders, je was de beste meester voor vele oud-
leerlingen.

Tachtig jaar lang in dit Don Bosco-huis leven,
groeien en werken in goede en kwade dagen door-
heen twee zware en soms pijnlijke wereldoorlogen,
het betekent toch heel wat en je bleef er zo rustig bij.
En telkens opnieuw heb je meegewerkt aan de her-
opbouw: je bleef de trouwe salesiaan, de meester
kleermaker.

Meester, zo vaak hebben wij dit verhaal van je ge-
hoord: «Aanvankelijk studeerde ik bij de Latinisten.
Ik maakte er kennis met ROSA, maar 'k heb ze
laten schieten. |k koos graag voor kleermaker.
Waarom? Omdat mijn handen te klein waren voor
zwaar werk.» Jij begreep de beperktheden. Je hebt
er mee gewerkt, nooit boven of buiten die beperkt-
heden. Hier ligt misschien het grote geheim van je
echt gelukkig zijn, een tevredenheid met wat God in
jouw handen heeft gelegd.

Meester, zo ben je altijd blij en optimistisch door
het leven gegaan. Je laatste jaar viel wel zwaar uit,
toch wilde je nog alles meedoen en zelfs met een
hese stem de woorden uit de nieuwe brevier mee-
bidden.

En de laatste dagen in de kliniek, gescheiden van
jouw broers; het sneed ook ons die hier bleven
door het hart, maar jij meester, klagen deed je niet.
Meester, ga dan maar, je hebt het hier beneden
heel goed gedaan.

Aan de hemelpoort staat Jezus op je te wachten en
je mag het blijde nieuws horen: «Goede en getrou-
we dienaar...». Amen.

Al de oud-leerlingen en vrienden, je broers salesia-
nen blijven van je houden en blijven je gedenken in
de Eucharistie...

De Salesianen en de familie danken u
voor uw aanwezig zijn en meebidden.








