Ter herinnering aan

Pater JAN RAPATI

Salesiaan van Don Bosco

Johannes, Louis, Antonius Rapati werd op
9 augustus 1913 te Amsterdam geboren. Na zijn
middelbare opleiding te Sint Denijs-Westrem
(Belgié) vertrok hij september 1937 naar India.
Hij deed zijn eeuwige professie te Shillong op
6 januari 1947 en werd op 14 augustus 1950 te
Calcutta priester gewijd.

Jan mikte niet hoog, maar was daarentegen een
onvermoeibare werker. 36 jaar lang heeft hij in
India met entoesiasme en volharding gewerkt.
Ook na zijn terugkeer in Nederland (1973) bleef
hij zich met hart en ziel inzetten voor de missie.
Jarenlang ging hij in weer en wind langs onze
donateurs en donatrices, verspreid over heel
Nederland, om hun bijdrage voor de missie op
te halen en eventueel een goed woordje te plaat-
sen. Deze activiteit op latere leeftijd heeft veel
van zijn gezondheid gevergd, zodat Jan de laatste
jaren, zeer tegen zijn zin, ook deze vorm van
apostolaat moest opgeven. Tot 2 jaar voor zijn
dood ging hij ieder jaar gedurende de zomer-
maanden naar de V.S. om bedelpreken te houden
voor de salesiaanse missies.

Zijn priester-zijn heeft Jan altijd beleefd met
toewijding en dankbaarheid. Breviergebed en
Eucharistie waren de dagelijks terugkerende
steunpunten van zijn priesterleven. Om een
cliché te gebruiken: Jan voelde zich priester met
hart en ziel.

De laatste maanden van zijn leven zijn een echte
kruisweg voor hem geweest. Geheugen en be-
wegingsmogelijkheden werden steeds minder en
ook zijn hart toonde zwakke plekken. Met enkele
dagen van opleving was zijn ziekbed een tergend
langzaam afzwenken naar de dood, die hij met
opmerkelijke berusting aanvaardde. Op woens-
dag 30 augustus 1989 hebben we hem in Leus-
den tussen andere overleden medebroeders be-
graven. Hij ruste in vrede.

Voor Uw medeleven en gebeden danken wij U
van harte.

Salesianen van Don Bosco te Rijswijk,
Familie Rapati.






